




Programma
Vioolspel met luisterlied

Welkom

Vehi she’amda

Kadosh 

Vers
Vehi she’amda lavoteinu
Dit is wat onze voorvaderen doet overleven
Vehi she’amda lavoteinu velanu
Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven
Shelo echad bilvad omad aleinu lechaloteinu
Want het was niet maar één vijand die opstond
Omad aleinu lechaloteinu
Die tegen ons opstond om ons te vernietigen

Refrein 1
Vehakadosh baruch hu matzileinu
Maar de Heilige, gezegend is Hij, redde ons
Matzileinu miyadam
Redde ons van hun hand
Vehakadosh baruch hu matzileinu
Maar de Heilige, gezegend is Hij, redde ons
Matzileinu miyadam
Redde ons van hun hand



Refrein 2
Shelo echad bilvad omad aleinu
Want het was niet maar één vijand
Lechaloteinu, lechaloteinu
Om ons te vernietigen, om ons te vernietigen
Vehakadosh baruch hu matzileinu
Maar de Heilige redde ons
Vehakadosh baruch hu matzileinu
Maar de Heilige, gezegend is Hij, redde ons
Miyadam
Van hun hand

Psalm 122
Vers 1
Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan
Kom, ga met ons en doe als wij
Jeruzalem, dat ik bemin
Wij treden uwe poorten in
Daar staan, o Godsstad, onze voeten
Jeruzalem is wel gebouwd
Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten

Vers 2
De stammen, naar Gods naam genoemd
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt
Want d' achtb're zetel van 't gericht
Is daar voor Davids huis gesticht
De rechterstoelen staan daar binnen
Bidt, met een algemene stem
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wel, die u beminnen



Hineh lo yanum (Psalm 121)

Toespraken

Refrein
Hineh lo yanum, Hineh lo yanum 
Zie, Hij zal niet sluimeren, Hij zal niet sluimeren
Ve'elo yishan shomer Yisrael
De Bewaarder van Israël zal niet slapen
Hineh lo yanum, Hineh lo yanum 
Zie, Hij zal niet sluimeren, Hij zal niet sluimeren
Ve'elo yishan shomer Yisrael
De bewaarder van Israël zal niet slapen

Vers
Esah einai el heharim me'ayin yavo ezri
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal
Ezri me'im Adonai oseh shama'im va'aretz
Mijn hulp is van de HEERE, die gemaakt heeft hemel en aarde
Esah einai el heharim me'ayin yavo ezri
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal
Ezir me'Adonai yeshu'ati
Mijn hulp is van de HEERE, mijn verlossing
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Hatikvah

Wilhelmus

Kol od balevav penima
Zolang in het hart, van binnen
Nefesj jehoedi homi'ja
De joodse ziel levendig is
Oelefa'aatee mizrach kadima
En naar het oosten, vooruit
Ajien le Tsi'jon tsofi'ja
Ons oog naar Zion kijkt
Od lo avda tikvatenoe
Is onze hoop nog niet verloren
Ha tikwa bat shnot alpayim
De hoop die al tweeduizend jaren leeft
Lehijot am chofsjie be'artseenoe
Een vrij volk te zijn in ons land
Erets Tsi'jon ve Jeroesjalajiem
Het land van Zion en Jeruzalem
Lehijot am chofsjie be'artseenoe
Een vrij volk te zijn in ons land
Erets Tsi'jon ve Jeroesjalajiem
Het land van Zion en Jeruzalem

Vers 1
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd



Vers 6
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer
op U zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer
Dat ik doch vroom mag blijven
uw dienaar t'aller stond
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

Vers 1
Daar in de heuvels van Judea
Na jarenlange strijd
Daar luiden de klokken in de verte
De stem der eeuwigheid
Een pad van stenen, haast versleten
Daar trok de tijd voorbij
Een muur waar mensen staan te bidden
Opdat het vrede zij

Refrein
Jeruzalem, o stad van goud
Voor eeuwig jong, al ben je oud
‘k Zal jou mijn leven nooit vergeten
Jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud
Voor eeuwig jong, al ben je oud
In mijn hart heb ik geweten
Eens kom je vrij

Jeruzalem, stad van goud



Vers 2
De weg naar Jericho ligt open
Door ’n bloeiende woestijn
Het wonder dat daar eens gebeurde
Zal steeds mijn lichtpunt zijn
O gouden stad, wil mij vergeven 
Mijn lofzang is maar klein
Jeruzalem je bent mijn leven
En zal dat altijd zijn

Refrein
Jeruzalem, o stad van goud
Voor eeuwig jong, al ben je oud
‘k Zal jou mijn leven nooit vergeten
Jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud
Voor eeuwig jong, al ben je oud
In mijn hart heb ik geweten
Eens kom je vrij

U bent mijn schuilplaats
U bent mijn schuilplaats HEER'
U vult mijn hart steeds weer
Met een verlossingslied
Telkens als ik angstig ben
Steun ik op U
Ik vertrouw op U
Als ik zwak ben, ben ik sterk
In de kracht van mijn HEER'

Toespraak
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Psalm 133

Einde programma 

Vers 1
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd
Die door haar reuk het hart verblijdt

Vers 2
Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen
Zijn baard en klederzoom doortrekt
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit
En op zijn bergen nedervloeit

Vers 3
Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ Zijn zegen
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen
En 't leven tot in eeuwigheid








